
 

Wij wensen iedereen veel Creativiteit  

Met Schiespoor zit u op het goede spoor!  

   

Met de trein naar de baltische zee 
Na mijn Zwitserland avontuur was het in maart tijd om een onbekende plek te 
bezoeken. Samen met mijn ouders een weekje naar Gdansk, een Poolse 
Hanzestad aan de Baltische zee. 

Met de trein is het 2 dagen reizen naar 
Gdansk, met een overnachting in Berlijn. 
Wel een voordeel is dat je met 1 keer 
overstappen zo in Berlijn bent en de 
volgende dag een directe trein hebt naar 
Gdansk. Aan boord van deze treinen kun 
je lekker tot rust komen en ook een versnapering of wat te drinken halen is 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld een vers bereid pools ontbijt.  

Gdansk is een stad met een rijke en 
bijzondere historie. Van zijn status als 
Hanzestad tot de vrijstaat die het 
tijdens het interbellum was, de tweede 
wereld oorlog en de onafhankelijkheid 
van Polen. De binnenstad is na 1945 

gereconstrueerd naar hoe het eruit zag voor de tweede wereldoorlog. Pas 
wel op de stad is toeristisch en sommige winkels/ restaurants vragen dan ook 
hoge prijzen. Spreek je geen Pools, geen probleem de meeste mensen 
spreken Engels. Houd ook rekening met geld in polen betaald met de Zloty.  

Voor de treinen liefhebber is Polen 
een Walhalla. Met geluk tref je 
treinen aan uit de communistische 
tijd en veel moderne treinen zijn 
afkomstig van 1 van de 3 Poolse 
fabrikanten. Onderweg naar 
Gdansk kom je zelfs langs 1 van 
deze fabrieken. 

Na deze reis begon voor mij de drukke zomerperiode. Maar begin september 
staat er gelukkig alweer een treinreis geboekt.  


