
 

Wij wensen iedereen veel Creativiteit  

Met Schiespoor zit u op het goede spoor!  

   

Met de tram door de voormalige DDR (1) 
Ik probeer gemiddeld zo’n 4 keer 
per jaar een reis te maken(en 
daarnaast probeer ik nog 
weekendjes weg te gaan). In 
september was het na een zware 
en drukke zomerperiode tijd om de 
voormalige DDR op te zoeken. 

In sommige plaatsen lijkt het nog steeds alsof de tijd stil staat, alleen aan de 
auto’s en grote winkelketens zie je dat de tijd veranderd is. 

Twee van die plekken liggen onder de 
rook van Berlijn. Woltersdorf en 
Schöneiche. Beide plaatsen hebben 
zelfs een eigen tramlijn. In dit deel 
bespreken we Woltersdorf. De lijn in 
Woltersdorf is maar 5,6 kilometer lang, 
en er wordt gereden met echte DDR-
Reko trams stammend uit de jaren ’50 en ’60.  

De tram is een trekpleister voor het 
dorp maar ook een belangrijke 
verbinding voor forenzen. Vanaf 
station Rahnsdorf (foto boven) rijdt 
de tram dwars door het bos naar 
Woltersdorf om al kronkelend door 
het dorp, langs het tramdepot (foto 
midden), de kerk en het ziekenhuis 

te eindigen bij de sluis van Woltersdorf (foto onder).  

Mocht je ooit in de buurt zijn een echte aanrader. Met de Berlijnse dagkaart 
ABC kun je ook met deze tram mee. In deel 2 gaan we naar Schöneiche het 
grotere broertje van Woltersdorf. 

Geschreven door Victor Beijert. 


