
                                         Het Dorp.  

           

En dan denken de meeste mensen waarschijnlijk aan dat mooie en nostalgische liedje van 
Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, 
een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets het zegt u waarschijnlijk 
niets maar het is zoals een dorpje wezen ken. Dat laatste is natuurlijk niet helemaal zoals 
Wim het geschreven heeft en netjes Nederlands maar ik moest even een overstapje ma-
ken. Ik heb mijzelf al vaak afgevraagd hoe begin je nu een dorp te bouwen. Gaan ze dan 
midden in een weiland staan, slaan ze een paal in de grond en zeggen ze dan “Hier gaan 
we beginnen”. Het zal wel niet zo makkelijk zijn als ik denk want daar moet vast veel beter 
over nagedacht worden dan dat ik schets. 

Bij onze grote modelbaan is het niet anders. We zijn 
met de bouw op het punt beland waar we kunnen 
gaan beginnen aan “Het Dorp” en daar zit mijn linkje 
naar het prachtige liedje van Wim Sonneveld. Hier 
geen ansichtkaart om onze inspiratie uit te halen 
maar geheel uit eigen fantasie en creativiteit een leuk 
en gezellig Dorp maken 87 x kleiner dan de werkelijk-
heid. Een Dorpje dat past in je hand zou je bijna zeg-
gen. En dan begint het, zoveel zielen zoveel ideeën. 
Huisjes, winkeltjes, een slagerij J. van der Ven. 
Boompjes, beestjes, een stationnetje, weggetjes en 
een bruin cafe als het effe ken. Een watertje, brugge-
tjes, paard en wagen, een telefooncel, een pleintje en een tuintje met een konijnen, een kip 
en een hen. Alles in het klein maar wel net echt zoals het overal zou kunnen zijn. 

We hebben er een mooi plekje voor gemaakt gelijk als je binnen komt in onze ruimte zoals 
je hier kunt zien op de foto’s van de eerste opzet met zomaar wat willekeurige huisjes die 

we meegenomen hebben van de Westerkade. Geloof 
me lieve mensen dit gaat nog 100x veranderen en 
“Het Dorp” zal zich in de loop van de komende maan-
den ontwikkelen en uitgroeien tot een landelijk knus 
en gezellig plekje om te genieten. 

We houden u op de hoogte van de voordelingen en 
voor wie eens op de SooS is kom gerust eens kijken 
als we open zijn om te zien hoe de kale planken 
langzaam veranderen in een vrolijke fantasierijke 
wondere miniatuurwereld. 

 

Met Schiespoor zit u op het goede spoor! 
www.msvschiespoor.nl 


